
De 26e en 27e schoolweek 

Afgelopen weken hebben we gewerkt over vervoer. Het vervoer over water en het vervoer 

in de lucht zijn behandeld. We hebben mooie boten geknutseld en piloten of stewardessen 

gemaakt. We hebben de letter b geleerd, de b van boot en heel veel andere woordjes die 

met een b beginnen. Dinsdag hebben we een gymles gehad met opa’s en oma’s en wat 

waren er veel mensen, wel 14 opa’s en oma’s! We hebben levend ganzenbord gedaan met 

allerlei sportieve spelletjes. Fijn dat er zulke actieve en enthousiaste opa’s en oma’s zijn! 

Jong en oud werkt goed samen! 

 
 

Op woensdag hebben we de laatste dansles gehad onder leiding van juf Carmen. Alle papa’s, 

mama’s mochten komen kijken. Ook waren er nog een paar opa’s en oma’s die ook graag 

naar hun kleinkind kwamen kijken. De kinderen hadden afgelopen weken een lange en 

moeilijke dans geoefend en vandaag was dan de voorstelling! Wat heeft het publiek van 

jullie genoten en wat kregen jullie een groot applaus! Als afsluiting was er een dans die door 

iedereen meegedaan mocht worden! We kunnen terugzien op 4 leuke lessen met veel talent 

bij een aantal kinderen! 



 

 

 


