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School met de Bijbel

Wonderlijk Gemaakt
In de weken na de voorjaarsvakantie vinden de lessen van de methode
Wonderlijk Gemaakt weer plaats. Wonderlijk Gemaakt is een methode
voor seksuele vorming. Vorig jaar heeft als het goed is elk gezin een
boekje gekregen met informatie over de lessen die worden gegeven.
Zodoende weet u wat er behandeld wordt en kunt u hier eventueel
thuis ook op aansluiten.
Kinderen in groep 1 die geen oudere broers of zussen op school
hebben, krijgen via de leerkracht een boekje mee naar huis.
Omdat we combinatiegroepen hebben, worden niet elk jaar alle lessen
behandeld. De volgende lessen staan voor nu op het programma:

e Groep 1-3: een combinatie van de lessen van groep 1, 2 en 3

e Groep 4/5: lessen van groep 5

e Groep 6: lessen van groep 5

e Groep 7/8: lessen van groep 8

Studiedag
Op vrijdag 7 maart heeft het team een studiedag. De kinderen zijn die
dag vrij.

Biddag

Op woensdag 12 maart hopen we op school een biddagviering te
houden. Het thema is ‘Samen bidden’. Handelingen 12: 1-19 staat
hierbij centraal. In dit Bijbelgedeelte ontmoeten we een gemeente die
biddend om de gevangengenomen Petrus heen staat. Ze nemen de tijd
voor samen voor Petrus te bidden. Met dit thema willen we de
kinderen stimuleren om met en voor elkaar te bidden en om te
volharden in dat gebed.

Een deel van het programma wordt verzorgd door ds. Noorland.
Ouders zijn ook van harte welkom; we starten om 8:30 uur.

Verkeersexamen

Op 26 maart (en niet op de 25¢, zoals in het jaaroverzicht staat) doen
de leerlingen van groep 7 verkeersexamen. De ouders van deze
kinderen krijgen hiervan nog apart bericht.

Flyer sociaal team

In de bijlage vindt u een bericht van het sociaal team over een
kinderclub voor kinderen die thuis veel dingen meemaken die
spanning en stress opleveren.

Leesnieuws
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De regionale voorleeswedstrijd

Op 10 februari was het zover.

Ik mocht namens onze school naar de regionale voorleeswedstrijd in
Papendrecht.

Fenna, Jenna, Maud en mijn moeder waren er ook bij om mij aan te moedigen.
Het was in de bibliotheek van het gemeentehuis van Papendrecht.

We zaten in een zaaltje waar te weinig plek was. Dat kwam door de vele
supporters.

Ik was als 10° aan de beurt als voorlezer. Ik was wel zenuwachtig, maar het ging
heel goed.

De jury ging met elkaar overleggen in de bibliotheek over de uitslag.

ledereen kreeg een oorkonde en een boek cadeau. Mijn boek gaat over het
heelal.

Ze wilden ons nog langer in spanning houden, maar dat was toch geen goed
idee.

Een meisje van een andere school heeft gewonnen. Ze had een boek over een
meester met bananensokken. Dat was erg grappig.

Het was een hele leuke belevenis.

Groetjes Madelief
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ledereen heeft het vast wel gehoord in het nieuws of gelezen in de kranten.
We zijn een land van leeshaters geworden. Nederland bungelt onderaan als
het aankomt op leesplezier en -vaardigheid, terwijl we eind jaren negentig
nog internationaal aan de top stonden. Ruim tweeéneenhalf miljoen
Nederlanders halen het basisniveau niet, vijfentwintig procent van de
jongeren verlaat de middelbare school laaggeletterd... cijfers om niet vrolijk
van te worden.

Anne Steenhoff schrijft over haar ideeén en aanpak met het ongelofelijke
resultaat: haar leerlingen scoorden hoger, waardoor ze beter mee kunnen
doen in de maatschappij én ze lazen allemaal met plezier! Ook het nukkige
kind op de laatste rij. Een lui letterland is dus een hoopvol boek voor de
leerkracht, maar ook voor de ouder, vandaar dat ik jullie aandacht op dit boek
en de genoemde tips wil vestigen.

De gemiddelde opvoeder heeft het drukker en de digitalisering explodeert.
Kinderen hebben moeite hun aandacht bij het verhaal te houden. Je moet je
ervoor inspannen om ze verhalen aan te bieden en ze er tijdens het lezen
actief bij te betrekken. Het kost je als opvoeder dus tijd en moeite. De

Maar zo krijgen we kinderen
weer aan het lezen
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verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een gezond eetpatroon leg je niet bij je kind (‘Kies jij zelf maar’) en dat
geldt ook bij het lezen. Hoe verleidelijk ook... het is niet in het belang van het kind. Het helpt dus als je als opvoeder het

levensbelang van lezen inziet.

De komende nieuwsbrieven wil ik ingaan op de tien tips die zij aan ouders geeft! Ook wij als team gaan aan de slag met
de genoemde stappen voor de leerkracht. Wordt vervolgd dus. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u altijd bij

mij (Germa van Dijk) terecht.



Een lui letterland geschreven door Anne Steenhoff. Uitgeverij Das Mag Uitgeverij B.V. (9789493320673), 182 blz. € 22,50



